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Welkom en mededelingen 

 Zingen: Gezang 255: 1, 2 en 4 (LvdK) 

1 Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 

de Drie-een'ge in Zijn troon. 

Halleluja, halleluja 

de Drie-een'ge in zijn troon! 

 
4 Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng'len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt Uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer'! 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons bevrijdt van elke smet, 

ere zij aan Hem, die zondaars 

in de rij van koon'gen zet. 

Halleluja, halleluja 

't Lam, dat vrijkocht en dat redt! 

 

Moment van stil gebed, waarna Votum en groet 

 

Aanvangstekst: Psalm 103:12 (NBV’21) 

              Zo ver als het oosten is van het westen, 

    zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 

 

 Zingen: Psalm 103: 1, 2, 3 en 4 (NPB) 

1 Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen. 

Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen. 

Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest. 

Hij doet niets liever dan je schuld vergeven. 

Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven. 

Hij is het die van ziekte je geneest. 

 
2 De HEER omringt je altijd met het goede. 

Hij zal je met geluk en schoonheid voeden. 

Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 

Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren. 

Hij wilde zich aan Mozes openbaren. 

Wat Hij zijn volk beloofde, maakt Hij waar. 

 
3 De HEER blijft ons met liefde overladen. 

Bewogen is zijn hart en vol genade. 

Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij. 

Hij laat ons niet voor elke zonde boeten, 

straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten. 

Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij. 
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4 De HEER is goed voor wie in Hem geloven; 

zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven. 

Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. 

Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. 

Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; 

Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan. 

 

Gebodslezing     Kolossenzen 3: 1-17 

 Zingen: Psalm 133: 3 (OB) 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

Gebed  

Kindermoment en kinderlied: OTH 238 Zoek eerst het Koninkrijk.. 

1 Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en Zijn gerechtigheid. 

En dit alles ontvangt u bovendien. 

Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja. (2x) 

 
3 Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open 

gaan. 

Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja. (2x) 

2 Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 

dat door de Heer' gesproken wordt. 

Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja. (2x) 

 

 

1e Schriftlezing: Psalm 32 
1Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt ver-

geven, wiens zonden worden bedekt. 
2Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor 

van bedrog is. 
3Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele 

dag. 
4Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in 

de zomerhitte. sela 
5Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik be-

ken de HEER mijn ontrouw’ – en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. 

sela 
6Laten uw getrouwen dus tot U bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. 

Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. 
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7Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich 

van bevrijding. sela 
8‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust 

mijn oog. 
9Wees niet redeloos als paarden of ezels, die met bit en toom worden be-

dwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’ 
10Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER ver-

trouwt wordt met liefde omringd. 
11Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, u die op-

recht bent van hart. 

 

2e Schriftlezing: 1 Timotheüs 1: 12-20 
12Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en 

het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, 13hoewel ik Hem vroeger heb 

gelasterd, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, 

omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. 14Onze Heer heeft mij 

zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die 

we in Christus Jezus hebben. 15Deze boodschap is betrouwbaar en ver-

dient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen 

om zondaars te redden. Onder hen neem ik de eerste plaats in. 16Toch 

heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn 

geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die 

in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. 17Aan de koning 

der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en 

glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. 
18Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de 

profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je 

tot steun zijn in de goede strijd die je, 19toegerust met geloof en een 

zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben 

verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. 20Onder hen bevinden 

zich Hymeneüs en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun 

te leren dat ze God niet moeten lasteren. 

 

Zingen: Psalm 32: 1, 2 en 3 (NPB) 

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken, 

wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken. 

Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft, 

als in zijn geest geen onoprechtheid leeft. 

Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen. 

Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen. 

Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon; 

mijn kracht smolt weg als in de zomerzon. 
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2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden 

kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden: 

‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ – 

mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij. 

Laat allen die zichzelf aan U verbinden, 

U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden. 

U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet; 

ik juich het uit omdat U redding biedt. 

 
3. ‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen. 

Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen. 

Verzet je niet zoals een paard dat doet, 

zoals een ezel die men dwingen moet.’ 

Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren, 

maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren. 

Rechtvaardigen, verheug je in de HEER, 

Oprechten, zing het uit en breng Hem eer. 

 

VERKONDIGING      Genade 

 Zingen: OTH 190: 1 en 3 

1 Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 

Heer', U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 

Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer', ik bid U, blijf-mij nabij. 

 
3 Heer', U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 

Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer'. 

Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 

En in Uw vergeving leef ik nu. 

 

Inzameling van de gaven 

Geloofsbelijdenis 

     Zingen: Gezang 358: 1, 2, 3 en 4 (LvdK) 

1. Genadig Heer', die al mijn zwakheid weet, 

wil mij vergeven wat ik U misdeed; 

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 

maar troost mij met Uw woord: het is volbracht. 
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2. Gij hebt mij, Heer', geroepen aan uw dis, 

het heilig feest van uw gedachtenis; 

schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet, 

in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 

voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 

en leid mij zelf, Heer', tot uw sacrament 

 
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

 

Lezing Avondmaalsformulier 

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig 

Avondmaal heeft ingesteld: 

“23Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, 

dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 
24en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn li-

chaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 
25Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, 

en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, 

zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 
26Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkon-

dig de dood van de Heere, totdat Hij komt.” (1 Korinthe 11:23-26). 

 

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heere en Heiland Jezus 

Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende 

ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons 

lijden op Zich. Om onze zonden werd Hij doorboord.  

Hij werd mishandeld, maar verzette Zich niet, en deed Zijn mond niet 

open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden.  

Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons 

vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en 

eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom 

hebt Gij Mij verlaten’ –opdat wij door God aangenomen en nooit meer 

door Hem verlaten zouden worden.  

In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’ 

Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij op-

gewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendma-

kende Geest heeft Hij ons geschonken. 
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Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden 

van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen 

wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen.  

De apostel Paulus schrijft: ‘16De drinkbeker der dankzegging, die wij met 

dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed 

van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met 

het lichaam van Christus? 
17Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij 

allen hebben deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:16-17). 

 

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal 

voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat 

de Heere voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal 

verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord 

en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk 

van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst 

van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God uitein-

delijk zijn alles in allen. 

 

    Zingen: Gezang 358: 5 (LvdK) 

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 

en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 

hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 

berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 

 

Aan tafel: Psalm 116 

Tafel 1:          1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

                   1 Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord. 

Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven. 

Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven. 

Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord. 

 

Tafel 2:          2 Ik was verlamd door angst en door verdriet. 

De kans om oud te worden leek verkeken. 

Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken: 

‘Houd mij in leven, HEER, vergeet mij niet.’ 

 
3 De HEER helpt hulpelozen uit de nood. 

Hij is een God vol liefde en ontferming. 
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Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming. 

Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood. 

 

Tafel 3:          4 Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed. 

Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen. 

Hij veegde alle tranen van mijn wangen 

en heeft mijn voeten voor een val behoed. 
 

5 Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’ 

Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven. 

Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven. 

Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan? 

 

Tafel 4:          6 Wat is de HEER toch goed voor mij geweest! 

Ik ben gered en hef als dank de beker. 

Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker: 

ik vier voor Hem met al de zijnen feest. 

 
7 De dood van uw getrouwen raakt U, HEER. 

Ik ben uw dienaar, HEER, voor U geboren. 

Net als mijn moeder wil ik bij U horen. 

Ik ben bevrijd; de dood kwelt mij niet meer. 

 

Tafel 5:          8 Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem. 

Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige: 

ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen. 

Zing halleluja, heel Jeruzalem! 

 

Dankgebed                             10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 

                                                  Hij overlaadt ons, dag aan dag 

Zingen: Psalm 68: 10                Met Zijne gunstbewijzen. 

                                                  Die God is onze zaligheid; 

                                                  Wie zou die hoogste Majesteit 

                                                  Dan niet met eerbied prijzen? 

                                                  Die God is ons een God van heil; 

                                                  Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

                                                  Ons 't eeuwig, zalig leven; 

                                                  Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

                                                  Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

                                                  Volkomen uitkomst geven. 

Zegen 


